
 
 

 

 

 
VOOR MAANDELIJKSE INFO OVER ISRAELACTIVITEITEN IN DE REGIO TWENTE EN OMSTREKEN 
 

 
 

februari/maart 2024  (blad 1) 

Elke zo, di, wo en do geopend tussen 11.00-17.00 uur. 
Al sinds 1928 is het monumentale 
gebouw -een ontwerp van Karel de 
Bazel- een architectonisch sieraad 
voor Nederland. 

Bezoek meer dan de moeite waard, 
evenals de gloednieuwe webshop: https://www.synagogeenschede.nl/webshop/  

Elke eerste woensdag en laatste zondag van de maand is er om 12.00 uur de 
wijkwandeling “sporen van het Joods verleden” onder leiding van een gids. Tijdens 
de wandeling maak je kennis met de wijk rondom de synagoge. Voor een boeking 
kies hier een datum en een tijdstip en vul uw gegevens in. 

NIEUW is de gelijknamige 
WIJKFILM “In de voetsporen 
van een Joods verleden”, te 
boeken vanaf 10 personen: hier 
aanmelden 

Entree: € 5,- (incl. koffie/thee na 
afloop van de film). 

Geopend: elke zo & wo geopend van 11.00-17.00 uur, elke di & do van 11.00-14.00 uur 

Synagoge, Prinsestraat 14, Enschede    Klik hier voor meer informatie op de website 

 

Elke zo t/m vr, “wandeling Joods Zwolle” met gids. 
Tijdens deze wandeling loopt u langs plekken die een rol hebben gespeeld in de 
bewogen geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Zwolle. Sinds 1721 kan 
worden gesproken van een Joodse gemeenschap in Zwolle. 

U struikelt over Stolpersteine en staat stil bij gebouwen en monumenten die kleur 
gaven aan de levens van bekende Joodse Zwollenaren zoals Eli Heimans en slager 
Marcus. U wandelt langs de Harm Smeengekade, vroeger de Beestenmarkt, waar 
veel Joodse veehandelaren actief waren, door de Voorstraat en de 
Thorbeckegracht, waar in de Tweede Wereldoorlog op last van de bezetter een 
Joodse lagere school, een Joods ziekenhuis en een Joods lyceum gevestigd waren. 

Organisatie: Stadswandeling Zwolle.  Toegang: € 10,- p.p. (min.tarief € 50,-). 

Start bij het Zwolse Balletjeshuis, Grote Kerkplein 13, Zwolle    

 Klik hier voor meer informatie op de website (kies daarbij thema “Joods Zwolle) 

 

Tentoonstelling “Nationaal-Socialistische Tirannie” tot 
21 april 2024 te zien in synagoge Coevorden. 
Op zondag 1 oktober 2023 werd de tentoonstelling “Nationaal-Socialistische Tirannie 
in de Noordelijke grensstreek” geopend. Burgemeester Renze Bergsma (CDA) van 
Coevorden benadrukte de naoorlogse samenwerking tussen Nordhorn en 
Coevorden. Deze stedenband bestaat nu al 60 jaar. Daarna opende hij officieel de 
tentoonstelling die tot 21 april 2024 is te zien. 

Inlichtingen: via info@synagoge-coevorden.nl   Toegang: vrij. 

Kerkstraat 36, Coevorden    Klik hier voor meer informatie op de website  
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https://www.synagoge-coevorden.nl/nieuws/opening-tentoonstelling-nationaal-socialistische-tirannie-in-de-noordelijke-grensstreek/


 

 

februari/maart 2024  (blad 2)  

Maandag 26 februari, 10.30-14.45 uur, bijeenkomst 
pastoresleerhuis met Dodo van Uden in Wierden. 
Deze dag zal Dodo J. van Uden met ons fragmenten behandelen uit het boek 
“Sjabbat, een dag apart. Verkenning van de Tien Woorden in de Joodse traditie”. 
Aan de orde komen: de sjabbat in Tora, midrasj en halacha, en de sjabbat in het 
Nieuwe Testament aan de hand van de verhalen over de verkromde vrouw (Luc. 
13:10-17) en over de wandeling door de korenvelden (Luc. 6:1-5). 

Data: ma 26-2 (hfdst. 5), 18-3 (hfdst. 3), 29-4 (hfdst. 6). 

Organisatie: Kerk & Israël Overijssel-Flevoland.  Toegang € 35,- (incl. lunch) 

Info/opgave: Hennie Marsman, predikant@protestantsegemeentelosser.nl   

Spoorstraat 7, Wierden       Klik hier voor meer informatie op de website 

 

Maandagavond 26 februari, 19.30 uur, Vrijheidscollege 
special “Israël en Palestina” in Zwolle. 
In vrijheid samenleven van twee volken op één stuk land dat al eeuwenlang beladen 

is lijkt voor de Israëliërs en de Palestijnen op dit moment verder weg dan ooit. Na de 

terroristische aanslag van Hamas keek de wereld geschokt toe. 

Tijdens dit vrijheidscollege gaan we in gesprek met Raoul Heertje (1963), 

programmamaker en journalist Radi Suudi (1957) die ieder een eigen persoonlijke 

kant van een ingewikkelde geschiedenis vertellen. Zij gaan onder meer in gesprek 

over de vraag hoe we in deze wereld goed met elkaar kunnen samenleven, hoe 

verschillende groepen elkaar kunnen leren vinden en hoe ruimte ontstaat om te zijn 

wie je bent en in dialoog met elkaar te blijven. 
 

Organisatie: Stichting Vrijheidscolleges 
 
Zeven Alleetjes 1a, Zwolle   Klik hier voor meer info 

 

Donderdagavond 29 februari, 19.30 uur, lezing  
Jochanan Jobse in Dedemsvaart. 
Deze avond zal Jochanan Jobse spreken over zijn werk voor Stichting Nachamu 
Nachamu Ami, dat betekent troost troost mijn volk. Jobse is penningmeester en 
coördinator van het hoofddepot in Renswoude. 

PG De Fontein, Hoofdvaart 7, Dedemsvaart         Klik hier voor meer info 

 
 

Donderdagavond 29 februari, 20.00 uur, studieavond 
met Henk Poot in Almelo. 
Deze avond zal ds. Henk Poot (1955) spreken over het thema: Jezus en Israël. Wat 
betekent dat voor ons denken en geloven in de kerk? 

Poot studeerde theologie in Utrecht, is als predikant verbonden aan Christenen voor 
Israël en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Poot leidt regelmatig 
groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker. 

Er is een verkoop van Israëlproducten! 

Organisatie: Christenen voor Israël 

De Ontmoeting, Hoornbladstraat 29a, Almelo      Klik hier voor meer info 
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februari/maart 2024 (blad 3) 

Donderdagavond 29 februari, 19.45 uur, start lezing 
over “De Tempelberg” 1/3 in Rijssen. 
Deze serie lezingen over de Tempelberg zal worden gestart door David van Wijck. 
Hij zal deze avond ingaan op het thema: Kloppend hart van Israël.  
Volgende avonden zijn op donderdag 14 en 21 maart a.s. 

Organisatie: Israël en de Bijbel 

Jeruël, Van Heekstraat 40, Rijssen    Klik hier voor meer informatie op de website 

 

Zaterdagochtend 2, 9, 16, 23 en 30 maart, 11.00 uur, 
samenkomst bij Messiaanse gem. Bracha in Apeldoorn. 
Synagoge-dienst voor Joden en niet-Joden. 
 

Gebouw Het Kruispunt, Zilverschoon 114, Apeldoorn     Klik hier voor meer info 

 
 
 

Zaterdagochtend 2 en 16 maart, 11.00 uur, samenkomst 
bij Messiaanse sjoel in Borne. 
Synagoge-dienst voor Joden en niet-Joden.  
 

Inlichtingen: info@messiaansesjoel.nl. 
 

Gebouw De Fontein, Twijnerstraat 6, Borne    Klik hier voor meer info 
 
 

Zaterdagochtend 2, 9 en 16 maart, 10.00 uur, 
samenkomst bij kehila Beit Emoenah in Stegeren. 
Synagoge-dienst voor Joden en niet-Joden. Graag vooraf aanmelden via              

ing. P. Nissen, ☎ 06-362 70 361. 

Inlichtingen: info@beit-emoenah.nl  
 

Driehoekweg 18, Stegeren     Klik hier voor meer info 
 
 

Zondagmiddag 3 maart, 13.30 uur-16.30 uur, 
tentoonstelling bij synagoge Zwolle. 
Sinds 5 mei 1992 is op het voormalige vrouwenbalkon in de synagoge de 
tentoonstelling “Joods leven in en om Zwolle” te zien. De tentoonstelling bevat 
historisch materiaal over de geschiedenis van de Joden van Zwolle, inclusief 
rondleiding met informatie over het gebouw en de diensten die er gehouden worden. 
Sinds 2017 is een deel gewijd aan het leven van oud-Zwollenaar Selma Engel-
Wijnberg (1922-2018) die als één van de weinigen Sobibor overleefde. 

De tentoonstelling is geopend op elke eerste zondagmiddag in de maand, van 

13.30-16.30 uur. Zie de website van Stichting Judaica (ook voor rondleidingen). 

Organisatie: Stichting Judaica Zwolle.     Toegang: € 5,-. 

Synagoge, Samuel Hirschstraat 8, Zwolle     
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https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n840/news/view/41239/9947/de-tempelberg-(deel-1)-kloppend-hart-van-israel.html
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maart 2024 (blad 4) 

Zondagmiddag 3 maart, 15.00 uur, Joodse Lezing door 
rabbijn Shmuel Katz bij synagoge Apeldoorn. 
Rabbijn Shmuel Katz (1957) houdt een lezing over een heerlijk onderwerp: “eten in 
Tenach. Is een koosjere huishouding (in Apeldoorn) een haalbare optie?”. Katz is 
getrouwd met Miriam Klugman uit New York. Samen hebben ze vijf kinderen. 

Joodse Lezingen is een onafhankelijk particulier initiatief. Toegang tot de lezingen is 
gratis, maar er wordt wel altijd een collecte gehouden. De opbrengst daarvan is voor 
honderd procent bestemd voor de kleine Joodse gemeente.  

Giften zijn welkom op bankrekening NL70INGB0008023958 t.n.v. NIG De 
Stedendriehoek o.v.v. Joodse Lezingen. Deze giften zijn aftrekbaar van belastingen. 

Inlichtingen: Leo IJkel, marleo.ijkel@hetnet.nl     Organisatie: Joodse Lezingen.  

Paslaan 18, Apeldoorn      Klik hier voor meer informatie op de website 
 

Maandagmiddag 4 maart, 14.00-16.00 uur, bijeenkomst 
Leerhuis Dalfsen met Dodo van Uden in Dalfsen. 
Sinds 2016 bestaat het Leerhuis Dalfsen, gezamenlijk initiatief van de NGK en GKv 
Dalfsen. Deze middag zal Dodo J. van Uden het onderwerp over Ester behandelen 
aan de hand van het boek “Weg van de Tora, deel 6”. 

Opgave: Teunis Dankers, tel. 0529-434437 of e-mail: leerhuisdalfsen@gmail.com  

Organisatie: Leerhuis Dalfsen.     Toegang: € 20,- (incl. koffie/thee) 
 

De Overkant, Kerkplein 22, Dalfsen        Klik hier voor meer informatie op de website 
 

Maandagavond 4 maart, 19.30 uur, bijeenkomst 
Leerhuis Nijverdal met Greet Nijmeijer in Nijverdal. 
Leerhuis is een begrip afkomstig uit de Joodse traditie. Wat we in het Leerhuis 
proberen te doen is de oorspronkelijke taal te laten spreken en daarbij ook de grote 
hoeveelheid rabbijnse interpretaties van die tekst aan de orde laten komen.  

Onder leiding van Greet Nijmeijer uit Overdinkel zal het leerhuis met ons op zoek 
gaan naar de heilige geschriften van beide religies die zo nauw met elkaar 
verbonden zijn. Wat is Thora en wat is Tenach? En wat betekenen Midrasj, Misjna 
en Talmoed? Met de titel “Het bezit van de waarheid: het einde van de dialoog” van 
de Joodse schrijver Pinchas Lapide in ons achterhoofd gaan we aan de slag. 

Info/opgave: Willem Bouwhuis tel. 06-15 55 82 85 of willem.bouwhuis@gmail.com. 

Het Centrum, Constantijnstraat 7a, Nijverdal     Klik hier voor meer info 

 

Woensdagavond 6 maart, 19.45 uur, lezing ds. Kees van 
Velzenover Israël in Leerhuis VEZwolle. 
In deze serie lezingen wordt gekeken naar de geschiedenis en de toekomst van 
Israël. Er wordt nagedacht over hoe Israël en de kerk door de eeuwen heen met 
elkaar in conflict zijn geweest. Israël is een kwetsbaar onderwerp en sinds 7 oktober 
2023 heeft het een nieuwe dimensie gekregen. 

Data en onderwerpen: 

Wo 20-3: De geschiedenis van Israël, door ds. Kees van Velzen; 
Wo 3-4: De toekomst van Israël, ds. Kees van Velzen; 
Wo 17-4: Israël & de kerk, door Peeber Koelewijn 

Inlichtingen: Annemarie Jongedijk: leerhuis@vezwolle.nl & er zijn geen kosten. 

Rieteweg 12, Zwolle    Klik hier voor meer informatie 
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maart 2024 (blad 5) 

Vrijdag 8 maart, 11.00-18.00 uur, open huis verkoop 
Israëlproducten in Nieuwleusen. 
Deze dag is er een verkooppunt van Israëlproducten (buiten onder de carport). 

Info: Marjon Neelis, ☎ 0529-48 45 25. 

Koningin Wilhelminalaan 59, Nieuwleusen 

 

Zaterdagochtend 9 en 23 maart, 10.00 uur, samenkomst 
bij kehila Badèrèch in Kampen. 
Synagoge-dienst voor Joden en niet-Joden. Zaal open vanaf 9.45 uur. 

Beth Yisrael heeft zich op 14 augustus 2023 als Badèrèch aangesloten bij Ahavat 
Olam, verbonden aan Yeshivat Shuvu. Samenkomst is in de Dirk van Sliedrechtzaal. 
 

De Stadskazerne, Oudestraat 216, Kampen     Klik hier voor meer info 

 

Zaterdagochtend 9 maart, 10.00 uur, themaochtend ICEJ 
door Jacob Keegstra in Zwolle. 
Jacob Keegstra (1958) is sinds 1999 voorzitter van de Nederlandse afdeling van de 
stichting International Christian Embassy Jeruzalem (ICEJ Nederland). Elke tweede 
zaterdag van de maand organiseert de ICEJ een themaochtend in samenwerking 
met de VEZ. Toegang is vrij, wel graag aanmelden indien deelname aan de lunch. 

Organisatie: ICEJ Nederland i.s.m. VEZwolle. 

Rieteweg 12, Zwolle    Klik hier voor meer informatie 
 

Zondagmiddag 10 maart, 13.30-15.00 uur, wandeltocht 
door gids door Joods Deventer. 
Onder leiding van een gids start er elke tweede zondag van de maand een Joodse 
wandeling langs oude Joodse plekken in Deventer, zoals synagoges, woonhuizen 
en winkels. Anekdotes, geschiedenissen en andere verhalen maken dat de 
wandelaar een beetje besef krijgt hoe het Joodse leven voor de Tweede 
Wereldoorlog in Deventer afspeelde. Zoals de woningen van David Cohen, de 
familie Adelaar, Sam Noach ("De man van Deventer"), “De Sajetbael” van Moos 
Noach aan het Klooster. Start van de wandeling vanuit het Etty Hillesum Centrum. 

Toegang: € 7,50 (online te reserveren). 

Daarnaast is er in het EHC een fototentoonstelling te zien en de vaste expositie. 
 

Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, Deventer    Klik hier voor meer info 
 

Maandag 11 maart, 9.30-15.30 uur, dagconferentie  
Kerk & Israël in Hellendoorn. 
Dagconferentie voor ambtsdragers, predikanten, kerkelijk werkers en 
belangstellenden. Deze zesde conferentie in Hellendoorn heeft als thema: “Buber in 
Saksenland”, het hoofdwerk van Joods filosoof Martin Buber (1878-1965). 

’s Ochtends zullen Bas van de Berg en Hans Schravensande spreken en in de 
middag kunt u 2 workshops volgen in relatie met de ochtendlezingen. 

Organisatie: Kerk & Israël Overijssel-Flevoland. Toegang € 40,- (incl. lunch) 

Inlichtingen: Reinier Gosker reiniergosker@gmail.com  

Opgave: Ad de Hoop, adehoop11@hetnet.nl   

Dorpsstraat 39, Hellendoorn       Klik hier voor meer informatie op de website 
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maart 2024 (blad 6) 

Maandag 11 maart, 10.00-18.00 uur, open huis verkoop 
Israëlproducten in Zwolle. 
Deze dag is er een verkooppunt van Israëlproducten. 

Info: Marja Hendriks, ☎ 038-46 59 577. 

Van Echtenmarke 4, Zwolle 

 

Dinsdagavond 12 maart, 20.00 uur, studieavond met ds. 
Saleem Shalash in Ommen. 
Deze avond zal ds. Saleem Shalash (1975) uit Nazareth spreken over het thema: 
Kiezen voor het licht. Wat betekent dat voor ons denken en geloven in de kerk? 

Shalash begon in 2009 met een zevental mensen te bidden in zijn eigen huis in 
Nazareth. Er ontstond een Arabische kerk die snel groeide en momenteel telt hij 107 
leden. Bij dochtergemeente in Haifa zijn 18 leden aangesloten. Maak alvast kennis 
met Shalash aan de hand van vijf van zijn uitspraken toen hij in Nederland was. 

Organisatie: Christenen voor Israël 

Het Baken, Trompstraat 2, Ommen      Klik hier voor meer info 

 

Woensdagavond 13 maart, 19.45 uur, cursus 2/3 
“Joodse karakter van Lukas” bij synagoge Zwolle. 
De evangelist Lukas is eeuwenlang voor een Griek gehouden, maar het 
bijbelonderzoek van Peter van ’t Riet (1948) wijst uit dat er veel meer voor is te 
zeggen dat Lukas een Joodse schriftgeleerde was. Hij heeft net zoals de andere 
evangelisten een Joodse manier van verhalen vertellen, die we vandaag kunnen 
omschrijven als midrasj, of met een modern woord 'narratieve theologie'. 

De cursus is toegankelijk voor ieder die geïnteresseerd is in een joodse manier van 
bijbellezen. Elke avond (volgende avond is d.d. 27 maart) bespreekt Van ’t Riet 
met de deelnemers de Joodse achtergronden van een verhaal uit het 
Lukasevangelie. Voorafgaand aan de tweede en derde avond wordt de deelnemers 
gevraagd twee hoofdstukken uit het boek Lukas, de Jood te bestuderen en daarover 
tijdens de bijeenkomst vragen in te brengen. Het karakter van een leerhuis is immers 
dat er niet alleen geluisterd, maar ook gestudeerd wordt. 

Organisatie: Stichting Judaica Zwolle.     Toegang: € 52,- (incl. koffie/thee). 

Synagoge, Samuel Hirschstraat 8, Zwolle    Klik hier voor meer informatie 

 

Donderdagavond 14 maart, 20.00 uur, studieavond door 
ds. Bart Gijsbertsen in Kampen. 
Bart Gijsbertsen (1951) is theoloog en emeritus-predikant. 

Het onderwerp waarover hij zal spreken is “leven met de Psalmen van Israël”. De 
avond vind plaats in de Lemkerzaal van het Broederhuis. 

Organisatie: Kerk en Israël Kampen.   Toegang: vrij (collecte). 

Broederstraat 16, Kampen      Inlichtingen: r.westendorp@home.nl  
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maart 2024 (blad 7) 

Donderdagavond 14 maart, 20.00 uur, leerhuis Beit 
Midrasj door Bert Oude Engberink in Haaksbergen.  
 

Leerhuisavond onder leiding van Bert Oude Engberink (1960). Deze avond zal gaan 
over het Ethiopische Jodendom. In Ethiopië woonden van oudsher veel Joden die 
ook wel bekend staan als “Beta Israel” (het Huis Israël) of onder de pejoratieve 
naam Falasja. Tijdens de Middeleeuwen hadden ze zelfs kortstondig een eigen 
onafhankelijke staat, maar werden in de 15e eeuw definitief onderdeel van Ethiopië. 
 
 

Inlichtingen: d.daniels4@kpnplanet.nl    Kosten: € 5,- (incl. koffie/thee) 
 

LJG Twente, Ruisschenborg 1, Haaksbergen   Klik hier voor meer info 

 

Zaterdagmiddag 16 maart, 14.00 uur, musical “Ester”  
bij Messiaanse gem. Bracha in Apeldoorn. 
Deze middag, na de reguliere dienst, wordt de musical “Ester” uitgevoerd door  
Klezmerband Mischmash uit Kampen. Samen met een verhalenvertelster brengen 
ze Purim met muziek en zang. Na afloop zijn er drankjes en zoutjes. 
 

Gebouw Het Kruispunt, Zilverschoon 114, Apeldoorn     Klik hier voor meer info 

 

Zondagmiddag 17 maart t/m zondag 23 juni, start 
tentoonstelling Jeroen Krabbé in synagoge Enschede. 
Jeroen Krabbé (1944) brengt de tentoonstelling “De ondergang van Abraham 
Reiss”, als een ode aan zijn grootvader.  

Reiss (1873-1943) was een welvarende diamantair uit Amsterdam, die door de 
beurskrach van 1929 zijn hele vermogen verloor. Na de Duitse inval in Nederland 
werd Reiss gedeporteerd naar Westerbork en vervolgens naar het 
vernietigingskamp Sobibor. Daar werd hij op 9 juli 1943 vermoord. Voor dit werk 
gebruikte Krabbé de door zijn moeder samengestelde familiegeschiedenis die ook in 
deze tentoonstelling te zien is, samen met andere persoonlijke documenten dat lag 
in een koffer onder het bed van zijn moeder. De privécollectie van brieven, foto’s en 
objecten diende als inspiratie voor de negen schilderijen. 

Bestellen via: secretariaat@synagogeenschede.nl  Toegang: € 7,- p.p. 

Geopend: elke zo & wo geopend van 11.00-17.00 uur, elke di & do van 11.00-14.00 uur 

Synagoge, Prinsestraat 14, Enschede    Klik hier voor meer informatie op de website 

 

Maandag 18 maart, 10.30-14.45 uur, bijeenkomst 
pastoresleerhuis met Dodo van Uden in Wierden. 
Deze dag spreekt Dodo J. van Uden, freelance docente in leerhuizen. Van Uden zal 
het hebben over met ons hoofdstuk 3 behandelen uit het boek “Sjabbat, een dag 
apart. Verkenning van de Tien Woorden in de Joodse traditie”. 

Aan de orde komen: de sjabbat in Tora, midrasj en halacha, en de sjabbat in het 
Nieuwe Testament. 

Organisatie: Kerk & Israël Overijssel-Flevoland.  Toegang € 35,- (incl. lunch) 

Inlichtingen: Reinier Gosker reiniergosker@gmail.com  

Opgave: Hennie Marsman, predikant@protestantsegemeentelosser.nl   

Spoorstraat 7, Wierden       Klik hier voor meer informatie op de website 
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maart 2024 (blad 8) 

Dinsdagmiddag 19 maart, 13.15 uur, bijeenkomst 
Leerhuis “Ben Sira”, 10 parasjot van Leviticus in Rijssen. 
Sinds 1987 geeft ds. Otto Mulder (1946) lessen bijbels Hebreeuws met cursisten van 
divers niveau. Inleidingsvragen en leren lezen is de basis. Individuele ondersteuning 
uitgaande van het eigen niveau met als doel het leren verstaan van de 
oorspronkelijke tekst. 

Leidraad ditmaal is het boek “Leviticus, het boek van het heilige”, geschreven door 
rabbijn Jonathan Sacks. Cursusdata: 10 dinsdagavonden. 

Toegang: € 150,-. Inlichtingen: omulder@hetnet.nl  / ☎ 06 527 227 53 

Stationsdwarsweg 2, Rijssen      Klik hier voor meer informatie op de website 

 

Zondagavond 24 maart, 19.00 uur, lezing Christian Stier 
“Het verborgen hoofdstuk” in Almelo. 
Wist u dat er een hoofdstuk in het Oude Testament staat dat voor veel Joodse 
mensen onbekend is? Het gaat om Jesaja 53, een gedetailleerde Messiaanse 
profetie. Christian Stier, directeur van Stichting Israël en de Bijbel (IB) sinds 2018, 
zal deze avond vers-voor-vers ingaan op Jesaja 53. Hij behandeld daarbij ook de 
belangrijke verschillen tussen de Christelijke en Joodse uitleg op Jesaja 53. 

Organisatie: Israël en de Bijbel.   Inlichtingen: ☎ +31 (0)348 56 56 97. 

Adriaen Brouwerstraat 2, Almelo     Klik hier voor meer informatie op de website 

 

Maandagavond 25 maart, 19.30 uur, start cursus “Lezen 
en schrijven met Etty” in Deventer. 
Onder leiding van Arjan Zoomers en Marijke Dijkstra (77) start er een nieuwe 
leeskring. In 9 bijeenkomsten lezen we het boek “Het verzameld werk”, de volledige 
dagboekaantekeningen van Etty Hillesum (1914-1943). 

Tussen begin maart 1941 tot begin september 1943 heeft Etty haar dagboek 
geschreven. Wij nemen een jaar de tijd. We lezen niet alleen, maar gaan ook het 
goede in onszelf opgraven om eigen woorden te vinden van wat wijzelf vinden bij 
Etty en wat het met ons doet. Daarom heet de cursus ook: “Lezen én schrijven met 
Etty”. Verwonder je over haar inzichten die je al lezend ziet ontstaan en laat je 
inspireren door haar verrassende inzichten en originele gedachten. 
De bijeenkomsten zijn iedere laatste maandagavond van de maand. 

Toegang: € 140,- (incl. koffie/thee).  Data: ma 26-2 t/m ma 25-11 2024. 

Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, Deventer    Klik hier voor meer info 

 

Donderdagmiddag 28 maart, 14.00 uur, inloop verkoop 
Israëlproducten in Rijssen. 
Elke laatste donderdagmiddag van de maand is er een verkooppunt in Jeruël. 

Inlichtingen: Wilma Mensink-Koning, ☎ 06-1816 9403. 

Jeruël, Holterstraatweg 125, Rijssen    Klik hier voor meer informatie op de website 
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Torah Gedachten. 
Via YouTube elke week meerdere uploads met korte gedachtes van rabbijnen over 
de parasha en diverse andere onderwerpen, onder meer Ies Vorst z”l (1938-2023), 
Jehoeda Vorst, Shmuel Katzman, Moshe Stiefel en Menachem Evers. 

Daarnaast zijn er ook afspeellijsten te vinden     Klik hier voor de link naar YouTube 
 

 

CvI-livestream om 19.30 uur. 
Enkele avonden per week vanuit Nijkerk is er een lezing te volgen via YouTube. 

Kijk voor de actuele weekprogrammering en live-uitzending op 
https://christenenvoorisrael.nl/livestream/  

- Na elke livestream terug te bekijken op het YouTube-kanaal van CvI 
https://www.youtube.com/user/christenenvisrael  
 

- Hier vind u de podcasts van CvI 
https://christenenvoorisrael.nl/podcast/  
 

- Voeg 06-58888171 toe, stuur 
het tekstbericht “Israëlnieuws 
aan” en krijg nieuwsberichten 
via WhatsApp 
 

Henri Nouwenstraat 34, Nijkerk 

 

Elke zaterdagochtend livestream om 9.30 uur. 
De Messiaanse gemeente Ahavat Olam zendt elke shabbat live uit. Ahavat Olam 
heeft haar kehilat in Alblasserdam en is onderdeel van Yeshivat Shuvu. 

Wekelijkse livestream via YouTube vanaf 9.30 uur. 
 

Rijnstraat 434, Alblasserdam 

 

Elke zaterdagochtend livestream om 10.45 uur. 
Shamar houdt sinds 2013 Sabbatsvieringen die door Stichting Pillar of Fire 
georganiseerd worden. Livestream via https://gemeenteshamar.nl/live-streaming/ of 
via YouTube. Reageren of napraten kan via info@gemeenteshamar.nl  
 

☎ 070 40 40 004 / Kerketuinenweg 10C, Den Haag 

 

Elke zaterdagmiddag livestream om 14.00 uur. 
De Messiaanse gemeente Beth Yeshua is in 1991 ontstaan vanuit de Vereniging 
Hadderech. Via haar leider, Rebecca de Graaf, is deze uiteindelijk opgericht door 
Lion Erwteman (1949). 

Wekelijkse livestream via YouTube om 14.00 uur met de wekelijkse parasha. 
 

☎ 020 890 69 50 / Veluwelaan 20, Amsterdam 
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Elke zaterdag een nieuwe video. 
De Messiaanse gemeente Mayaan Yeshua is in 2008 ontstaan en voorganger 
Gerard J. Wijtsma heeft via zijn kanaal een wekelijkse uitleg over de parasha. 

Wekelijkse via YouTube een nieuwe video met de wekelijkse parasha. 
 

☎ 0516 542 418 / Klokhuislaan 12, Drachten 

 
 
 

Elke zaterdag een nieuwe video. 
De Messiaanse gemeente Bracha heeft elke zaterdag een opname van de 
wekelijkse parasha. 

Wekelijkse opname via YouTube met de wekelijkse parasha. Daarnaast op dit 
kanaal studieavonden. 
 

Zilverschoon 114, Apeldoorn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podcast; op te zoeken via Apple en Spotify. 
 

1. Stichting Israël en de Bijbel (IB Podcast); 
2. International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) Nederland Podcast; 
3. Mizrach Nederland (via het CIDI);  
4. ZoomZitz (inzoompodcast met Jaïr en Ronnie Eisenman en Ruben Vis); 
5. Radio Israël NL (podcast-link); 
6. Jodcast (EO’s NPO Radio 5). 

 
 
Hulporganisatie “Stichting Vrienden van Jad Ezra”  
 

Organisatie die zich inzet voor de orthodoxe Joden in Israël.  
Jad Ezra werd opgericht door rabbijn Asher Freund (1910-2003).   
Met Lea Farkash als contactpersoon werkt Nachamu Nachamu Ami al 
jaren met deze organisatie samen door o.a. kledingtransporten. 
 
Daarnaast ondersteunen zij Yad Ezra via project “Het Joodse bruidje”. 
Hiermee worden jonge bruidsparen, die onvoldoende financiële middelen hebben, voorzien van een uitzet.  
 
Stichting Vrienden van Jad Ezra, Havikenhof 42, Nijkerk.    E-mail info@jadezra.nl  
 
Inlichtingen: klik hier voor meer info op de website 
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Hulporganisaties “Nachamu Ami” en “Ebenezer Operatie Exodus” 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hart4Israel; prachtige producten uit het Hartland. 
Iets bijzonders doen en daarmee ook de pioniers van Israël ondersteunen? Het 
Hartland van Israël, Judea & Samaria, is rijk aan producten.  

Neem contact op met Richard en Wilma Lether, sinds 2016 hebben zij deze 
webshop en zij stellen samen met u een mooi geschenk samen. Zij komen graag bij 
u langs met de producten en informatie over Israël. Organiseert u een 

Israëlbijeenkomst? Neem contact op via: info@hart4israel.nl of  ☎ 06-12 84 51 78 

© 2016, Hart4Israel, Haarlem,       Klik hier voor meer informatie 

 

Koosjer Winkeltje. 
Webshop van stichting Ohel Abraham, Rotterdam. Bezorging via PostNL. 

Contact: info@koosjerwinkeltje.nl  of  ☎ 06-401 46 338 

© 2017, Rotterdam     Klik hier voor meer informatie 
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De Hebreeuwse woorden 
“Nachamu, Nachamu Ami” vinden we terug in Jesaja 
40:1 en betekenen “Troost, troost mijn volk”. Deze  
stichting wil door morele, materiële of financiële steun  
deze woorden handen en voeten geven. Praktische 
hulp is het verzenden hulpgoederen zoals kleding,  
speelgoed of huishoudelijke artikelen. Deze worden per 
container/vrachtwagen verzonden. Goederen met  
bestemming Israël vertrekken per schip via de haven  
van Rotterdam. 

Onze doelstelling is niet dat we sturen wat we hebben, 
maar dat we geven wat nodig is. Oftewel, we proberen 
zoveel mogelijk aan de vraag te voldoen. Het werk valt 
of staat door de geweldige inzet van vrijwilligers. Het  
werkt breidt zich uit en daarmee ook de behoefte aan 
vrijwilligers. Voelt u zich geroepen om het werk van 
Nachamu Nachamu Ami handen en voeten te geven? 

In Twente 2 adressen om kleding in te leveren: 

- depot Ootmarsum, Oldenzaalsestraat 29; 

- depot Wierden, Gildenweg 8 (alleen op do van 08.00 
  uur-14.00 uur). 
 

Wilt u helpen sorteren in Wierden? Dit kan op dinsdag 
en donderdag. Aanmelden telefonisch via 0318-486808. 
 

Klik hier voor meer informatie op de website 

 

Hulp voor 

hulpbehoevenden in 

Israël en Oost-

Europa. 

 Ebenezer Operatie Exodus 

is een organisatie, geboren tijdens de Golfoorlog in 

1991, om Joodse mensen te helpen terugkeren naar 

Israël. Profetieën gaan in vervulling; de God van 

Abraham, Izaak en Jacob (Israël) is trouw aan Zijn 

woord en maakt zijn beloften waar. Onze humanitaire 

hulpprogramma’s bieden praktische ondersteuning 

en vertroosting aan de armen en behoeftigen in de 

Joodse gemeenschappen van de voormalige Sovjet-

Unie, in Israël en elders. 

De terugkeer van het Joodse volk is een 

ontzagwekkend teken van Gods barmhartigheid en 

genade in onze dagen. Na bijna 2000 jaar brengt 

God Israël terug naar haar historische vaderland net 

zoals Hij het beloofde: “Ik leid jullie weg bij die volken, 

Ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je 

eigen land terugkeren”. Ezechiël 36:24 

Neem gerust contact met ons op. U kunt ons bellen 

via ☎ 085 4001002. 

Klik hier voor meer informatie op de website 

 

Een internationale 

organisatie die hulp 

biedt aan Joodse 

mensen die terug 

willen keren naar 

Israël. 
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Shalom voor Israël. 
Webshop van Joop en Jolanda Jager uit Veenendaal. Besteld voor 14.30 uur en 
betaald met iDeal, meestal binnen 48 uur verzonden. Buiten de verzendopties 
bieden zij u ook de mogelijkheid uw bestelling te komen ophalen. 

Contact: info@shalomvoorisrael.nl  of  ☎ 0318-555 257 
 

© 2012, Doddegras 24, Veenendaal     Klik hier voor meer informatie 

 

  Israël Producten Centrum (IPC). 
   Het IPC is een besloten vennootschap. Eén van de manieren waarop het IPC Israël wil helpen 
   is door de inkopen te doen bij startende en kleine bedrijven in Israël. 

   Inlichtingen bij Pieter van Oordt: pietervanoordt@ipc-nijkerk.nl   

✡ Het IPC kent 180 consulenten en heeft in Twente OPEN HUIS op enkele plaatsen!  ✡ 

Mw. Van Eldik, Van Oijstraat 24 in Hardenberg, ☎ 0523-232 002  

Mw. Mensink-Koning, P. Petersstraat 49 in Rijssen, ☎ 06-1816 9403 → do 29 febr. en 28 mrt. om 14.00 uur bij Jeruël 

Mw. Schelhaas, Lindenlaan 5 in Rijssen, ☎ 0548-515 122  

Mw. Bruin-van Ommeren, Hammerstraat 45 in Vroomshoop, ☎ 06-2600 2991  

Chr. Boekenhuis De Akker (consulente Petra Kroeze), Westeinde 305 in Vriezenveen, ☎ 0546-563 493  

Mw. Van der Bent-Rink, Bredenhorstweg 21 in Lierderholthuis, ☎ 0572-393 252 

Mw. Neelis, Kon. Wilhelminalaan 59 in Nieuwleusen, ☎ 0529-484 525 → vr 8 maart tussen 11.00-18.00 uur 

Boekhandel David (consulente Ada Otter), Beltstraat 45 in Enschede, ☎ 06-2465 2926  

Mw. Van der Spek-Lafeber, Kluisstraat 45 in IJsselmuiden, ☎ 06-4319 1164  

Mw. Hendriks-van der Hoff, van Echtenmarke 4 in Zwolle, ☎ 038-465 9577 → ma 11 maart tussen 10.00-18.00 uur 

Inlichtingen via Beatrijs Beitler: ☎ 033-245 88 14  

 beatrijsbeitler@ipc-nijkerk.nl     Klik hier voor meer info op de website 

 
WIZO GiftShop; voor al uw Judaica. 
WIZO (Women’s International Zionist Organization) werd opgericht in 1920, is sinds 
1948 in Nederland gevestigd en is een internationale organisatie met 250.000 
joodse vrouwelijke vrijwilligers in 53 landen. 

Doelstelling is om kwetsbare groepen binnen de Israëlische samenleving een beter 
leven te bieden, ongeacht hun achtergrond of geloofsovertuiging.  

WIZO wordt erkend door de Verenigde Naties als NGO (Non Governmental 
Organization). WIZO Nederland helpt dagelijks mee om ruim 800 instellingen en de 
sectoren zorg, educatie, integratie en emancipatie te laten functioneren. 

WIZO helpt, help WIZO! De opbrengst komt ten goede aan Wizo projecten in Israël. 

A.J. Ernststraat 735a, Amsterdam, ☎ 020-64 66 295      

 Klik hier voor meer informatie op de website 
 
 

Bed & Breakfast “Shalom” in IJsselmuiden. 
Twee chalets, landelijk gelegen vlak aan de IJssel en op 3 km afstand van de 
historische binnenstad van Kampen. Arrangementen met producten uit Israël. 

Inlichtingen: Hans en Jolanda Bremer, ☎ 06-419 48 667. 

Zwolseweg 9B, IJsselmuiden    Klik hier voor meer informatie op de website 
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Israël is meer dan ooit in het nieuws. Oorlogsdreiging, de roep om een Palestijnse Staat, de strijd om het 
hartland van Israël (Judea en Samaria), het opkomend antisemitisme en -zionisme… allemaal onderwerpen 
die continu negatief in het nieuws zijn. Daarom lichten wij onderstaande media uit: 

 

  

 

 

 

 

 
 

Stichting Orot Joodse Televisie: een Joods online TV-kanaal op 
Facebook en YouTube, opgericht door Ben Koch in 2016. 
Orot wil met reportages, mini-docu's en lessen Joodse en niet-
Joodse Nederlanders bij elkaar brengen op basis van gedeelde 
waarden en een verlangen naar rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid 
en spiritualiteit. De films worden gemaakt onder leiding van Janiv 
Haivri in samenwerking met Orot TV Israel. 

Financiële steun meer dan gewenst: Stichting Orot Joodse 
Televisie, IBAN NL23RABO0316716960. 

Keizersgracht 241, Amsterdam    Klik hier voor meer informatie op de website 

 

 

 

  

     Kijktips op Netflix 
 

- “You are so not invited to my bat mitzvah”, Bff’s Stacy en Lydia plannen allebei een 

epische bat mitswa. Maar alles loopt mis! Sinds 25 augustus 2023 te zien! 

- “The Beauty Queen of Jerusalem”, een Sefardische familie in het Jeruzalem van de 

jaren ’30 worstelt om bij elkaar te blijven. Tweede seizoen (2023) 

- “Rough Diamonds”, spannend Vlaams misdaaddrama over een kwistige zoon die 

terugkeert naar het Antwerpse familiebedrijf in het diamantkwartier. (2023) 

- “Fauda”, Israëlische politieke thrillerserie over undercoveragent Doron die verschillende 

geheime operaties uitvoert in de betwiste gebieden. 5e seizoen is in de maak!! 

https://www.facebook.com/orotnl/
https://www.youtube.com/@OrotJoodseTelevisie
https://orottv.vp4.me/home
https://www.netflix.com/title/81416306
https://www.netflix.com/nl/title/81562501
https://www.netflix.com/title/81332635
https://www.netflix.com/title/80113612


 
De stichtingen Steunfonds Israël/Isaac da Costa en het Centrum 

voor Israëlstudies zijn in 2022 een gezamenlijk project gestart: het 

educatieproject De Verkenners, op YouTube en deverkenners.info. 

Op lokatie in Israël, van noord tot zuid, heeft een professioneel team 

tientallen educatieve video’s over Bijbelse plaatsen gemaakt. 

De verkenners Albert en Martha Groothedde gaan in gesprek met 

lokale inwoners. De video’s worden geproduceerd door Frontline 

Media, een mediabedrijf uit Israël. Elke aflevering duurt ± 6 min. en 

bevat waardevolle info en is daarom aantrekkelijk voor geïnteresseerden. 

Reageren kan via info@deverkenners.info  of  Klik hier voor meer informatie op de website 

 

De Jodcast is de podcast van de Joodse redactie van de EO 

voor iedereen met interesse voor de Joodse wereld. 

 

In het eerste seizoen maakten Margje Korevaar-Fikse en David 

Kamsteeg een serie portretten van bekende en minder bekende 

Joodse Nederlanders tussen november 2019 en februari 2021. 

 

Esther en Esther aan de kook 

Het tweede seizoen bestond uit acht verhalen en tradities uit de 

Joodse keuken waarin Esther Porcelijn zich door schrijver en kok 

Esther Erwteman liet meevoeren in de geschiedenis van de 

gevarieerde en vegetarische Joodse keuken. Serie liep in juli en 

augustus 2021. 

 

Reageren kan via jodcast@eo.nl  

 

 

Klik hier voor de  weekprogrammering     

                       &  

 

Klik hier voor luistermogelijkheden 

 

 

Dé Nederlandstalige radiozender voor eerlijke inhoud over Israël, te beluisteren via: 

- de gratis app (Apple of Google Play); 

- als podcast via de site of Spotify 

- online audiostream via mobiele telefoon of tablet 

 

Kijktips van de Joodse redactie van de EO 

- “Naches”, 60-delige serie (terugkijken via NPO Start) 

Regisseur David Blitz (1964) geeft in vijf minuten per aflevering een inkijkje 

in het leven van een Joodse Nederlander die een glimlach op ons gelaat 

brengt met relativering of een vrolijke noot. 

- “Je zal maar uitverkoren zijn”, 7-delige serie (terugkijken via NPO Start)           

Serie uit 2018 over de betekenis van Joden op uiteenlopende terreinen, 

besproken met deskundigen; van wetenschap en popmuziek tot 

mensenrechten. 

- “Vraag het een rabbijn”, 6-delige serie (terugkijken via NPO Start) 

Uiteenlopende vragen van het algemene publiek worden door 

presentatrice Esther Porcelijn (1985) gesteld aan vier rabbijnen. Zij geven 

antwoord geïnspireerd op eeuwenoude Joodse bronnen. 

 

https://www.youtube.com/@DeVerkenners
https://deverkenners.info/
mailto:info@deverkenners.info
https://deverkenners.info/over-ons/achter-de-schermen/
https://www.nporadio5.nl/podcasts/de-jodcast-eo
mailto:jodcast@eo.nl
https://radioisrael.nl/weekprogrammering/
http://radioisrael.nl/index.php/radio/live-luisteren
https://radioisrael.nl/podcast/
http://media01.streampartner.nl:8000/stream
https://www.npostart.nl/naches/VPWON_1283034
https://www.npostart.nl/je-zal-maar-uitverkoren-zijn/VPWON_1289626/episode
https://www.npostart.nl/vraag-het-een-rabbijn/VPWON_1321403


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kijktips bij de NPO 
 

- “De nieuwe getuigen van Auschwitz” (PowNed), radio-dj Eddy Keur nodigt vijf jongeren uit om 

naar Auschwitz af te reizen. Zijn grootvader, Hartog Porcelijn (1914-1944), ging op het laatste 

transport. (uitgezonden in december 2023) 

- “Het Beloofde Land” (BNNVARA), 6-delige serie (terugkijken via NPO Start) 

Serie gesprekken van Coen Verbraak (1965) met Nederlandse Joden over Jodendom                    

en hun betrokkenheid en zorgen over de staat Israël. 

- “Een vergeten uittocht” (EO), 2-delige serie (terugk. via NPO Start, uitgez. 4 en 11 febr. 2024) 

Documentaire van Marcel Prins over Joden die in moslimlanden leefden en eeuwenlang in een 

ingewikkelde positie. Relatief veilig, maar minder rechten dan hun islamitische landgenoten in 

de Arabische landen of Noord-Afrika. 

- “De verwondering” (KRO-NCRV), seizoen 9 afl. 10 (terugkijken via NPO Start) 

Sofie van den Enk (1980) zet een belangrijke nieuwe stap in haar leven: ze wordt Joods, omdat 

de tradities en rituelen van het Jodendom haar houvast geven. 

- “Joods leven in Twente” (NOS/NTR), zaterdag 4 mei 2019 (terugkijken via NPO Start) 

Het Joodse leven in de regio Twente verwatert. Het NOS/NTR-programma Nieuwsuur maakte 

een reportage over de mediene in Almelo en Enschede. 

     Kijktips van de Joodse redactie van de EO 
 

- “Na 7/10, antisemitisme in Nederland”, tweeluik over antisemitisme in 

Nederland na de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Rob Oudkerk spreekt in 

het eerste deel onder meer met Ruben Oppenheimer, Ewoud Sanders en Eddo 

Verdoner over de beeldvorming van Joden in Nederland, de dunnen scheidslijn 

tussen vrijheid van meningsuiting en antisemitisme. Een week later komen de 

burgemeesters van de vier grote steden aan het woord, zoals Femke Halsema 

uit Amsterdam en Ahmed Aboutaleb van Rotterdam. Daarnaast bestuurders 

van de Universiteit Leiden en Willem Nijkerk en hoofdredacteur Pieter Klok van 

de Volkskrant. (deel 1 op zo 14 jan. en deel 2 op zo 21 jan. 22.50 jl. op NPO 2) 

- “Joden tellen niet mee”, de Britse komiek David Baddiel spreekt openhartig 

met Joodse cabaretiers, auteurs en journalisten over antisemitisme. (laatst 

uitgezonden op zondag 21 januari jl. om 15.20 uur op NPO 2) 

- “De weg naar Jeruzalem”, 4-delige serie (uitgezonden tussen okt-nov 2023) 

Reportage van Natascha van Weezel (1986) waarin ze in gesprek gaat met 

Joodse gasten over hun fascinatie voor het Jodendom. Emile Schrijver (1962) 

bezoekt bijzondere Joodse plaatsen in Nederland. 

- “Hoe wordt ik Joods?”, cineast Frans Bromet (1944) portretteert verschillende 

verhalen van kandidaten die Joods willen worden om zo een beeld te krijgen 

van de rol die het uitkomen in Joods Nederland speelt. (laatst uitgezonden op 

zondag 22 oktober 2023 om 15.25 uur) 

- “Zinvol leven”, documentaire van Ruud van Gessel uit 2014 over de 

wereldwijde Chabad-beweging en de wijsheid van rebbe Menachem Mendel 

Schneerson, geboren in 1902 en bekend geworden als de Lubavitcher Rebbe. 

(laatst uitgezonden op 4 juni 2017) 

 

https://npo.nl/start/video/de-nieuwe-getuigen-van-auschwitz
https://www.npostart.nl/het-beloofde-land/BV_101409456
https://www.npostart.nl/een-vergeten-uittocht/VPWON_1334169
https://www.npostart.nl/de-verwondering/05-03-2023/KN_1730628
https://nos.nl/l/2283265
https://npo.nl/start/serie/na-7-10-antisemitisme-in-nederland/seizoen-1/na-7-10-antisemitisme-in-nederland/afspelen
https://www.npostart.nl/joden-tellen-niet-mee/29-10-2023/VPWON_1350814
https://www.npostart.nl/de-weg-naar-jeruzalem/VPWON_1353569
https://www.npostart.nl/hoe-word-ik-joods/05-03-2023/VPWON_1340981
https://www.npostart.nl/zinvol-leven/04-06-2017/VPWON_1276636


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betrouwbare nieuwsbronnen 

 

Arutz Sheva: klik hier. 

Jerusalem Post: klik hier.  

Israel Today: klik hier.  

ETSEL, het laatste nieuws over Israël/Jodendom: klik hier. 

Site van het Israelische leger: klik hier.  

i24News, 24/7 Live Nieuws: klik hier. 

TV7 Israel News, nieuws: klik hier.  

DEBKAfile, Political Analysis, Espionage, Terrorism, Security: klik hier. 

Jonet.nl, Joods onafhankelijk nieuws: klik hier. 

De vrijdagavond, online Joods Magazine: klik hier. 

Israëls Messias, website van Stichting Israëls Messias: klik hier. 

 

WhatsApp, voeg 06-58888171 toe, stuur het bericht “Israëlnieuws aan” en krijg van Christenen voor Israël 

nieuwsberichten geappt. 

 

 

 

 

 

"I will bless those who bless Israel". 
             

                          Genesis 12:3 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ondergetekenden willen mensen met belangstelling voor Israël op de hoogte houden van activiteiten met betrekking tot Israël in de regio Twente. We willen dit doen 
middels het periodiek versturen van een E-mail-nieuwsbrief waarin de activiteiten voor de komende maand worden opgesomd.  

 

Israël  Netwerk Twente is geen organisatie, heeft geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel, geen statuten en geen gironummer. We willen slechts bestaande 
organisaties van dienst zijn in het onder de aandacht brengen van hun activiteiten.  

 

Dat een activiteit op de agenda vermeld is, wil niet noodzakelijkerwijs zeggen dat deze activiteit de mening van de ondergetekenden vertegenwoordigt of de 
goedkeuring van hen draagt. Israël Netwerk Twente beoogt slechts mensen met belangstelling voor Israël bij elkaar te brengen. Uw E-mail-adres hebben we uit ons 

eigen bestand gehaald of van vrienden of bekenden gekregen. Indien u geen belangstelling heeft voor deze agenda, laat het ons dan weten. Dan halen we u van de 

verzendlijst.  
 

Israël Netwerk Twente bestaat uit de volgende personen:  

Michiel Wiltvank, Almelo israelnetwerktwente@gmail.com  

Ermi Entjes, Almelo b_entjes@hotmail.com 

Ankie Brink-Hengeveld, Wierden ankiebrinkhengeveld@gmail.com  
  

 

     Kijktips op Family7: 
 

- “Jerusalem Dateline”, NIEUW op Family7, elke do avond om 20.30 uur 

Een bijbels perspectief op de dagelijkse nieuwsgebeurtenissen met een focus op 

Israël en het Midden-Oosten in een wekelijks report van CBN News samengevat. 

Presentatie: Chris Mitchell. 

- “Israël in Focus”, 11-delige serie (terugkijken op Family7) 

Sara van Oordt gaat met Alexander Blom in Israël op zoek naar het menselijke 

verhaal achter de krantenkoppen. 2 seizoenen 

- “Holy Hitchhikers”, 10-delige serie (terugkijken op Family7)  

Reportageserie waarin gesprekken met Joodse lifters plaatsvinden. 2 seizoenen 

- “Israël: Land van beloften?!”, 4-delige serie (terugkijken op Family7) 

Riekelt Pasterkamp ontmoet bijzondere mensen in Israël en probeert antwoord 

te vinden op de vraag: wat maakt van Israël nu een Land van Beloften?!” 

 

http://www.israelnationalnews.com/
http://www.jpost.com/
http://israeltoday.nl/
https://etsel.infoteur.nl/
https://www.idf.il/en
http://www.i24news.tv/en/tv/live
https://www.youtube.com/c/tv7israelnews/featured
http://www.debka.com/
https://jonet.nl/
https://devrijdagavond.com/
https://israelsmessias.nl/
mailto:israelnetwerktwente@gmail.com
mailto:b_entjes@hotmail.com
mailto:ankiebrinkhengeveld@gmail.com
https://www.family7.nl/programmas/jerusalem-dateline
https://www.family7.nl/plus/programmas/israel-focus
https://www.family7.nl/plus/programmas/holy-hitchhikers
https://www.family7.nl/programmas/israel-land-van-beloften

